
  

17/10/2017 – WERELDDAG  VAN  VERZET  TEGEN  ARMOEDE  



Deze zeventiende oktober, op de Werelddag van verzet tegen armoede, 
gaan we de straat op. Doorheen Brussel. Om wat verborgen is zichtbaar te 
maken. Wat verborgen is zichtbaar maken, dat is in eerste instantie een 
beetje recht doen aan zij die, zonder papieren, zonder een dak boven hun 
hoofd, zonder werk, geleidelijk van de maatschappelijke radar verdwijnen. 
Maar dat is ook de schijnwerpers richten op de werkneemster en 
werknemers van de sector die je zelden of nooit hoort wanneer er sprake is 
van hun werk en van hun werkomstandigheden.  
 
Een mars, dat is geen wandeling. Neen, een mars, dat is situaties die de stad 
wil verbergen of niet wil zien terug de straat op brengen. Huisvesting, 
thuisloosheid, gevangenschap, prostitutie, mensen zonder papieren, 
armoedebeleid, kraakpanden, bedelaars, migranten, controles, 
gemeenschapsdiensten…  
 
Zeventien oktober mag niet zomaar die dag van het jaar zijn waarop we ons 
even bekommeren om de voortschrijdende armoede en onzekere 
levensomstandigheden. Het is belangrijk dat 17 oktober de dag is waarop 
we ons verenigen en onze ervaringen, onze analyses en onze strijd 
bundelen. 
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